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O God, waarom schynt de zon nog!  Willem Kloos

door Peter Janzen en Frans Oerlemans

Op 21 april verschijnt de nieuwe biografie van Willem 
Kloos, spraakmakend dichter, criticus en leidsman van de 
Tachtigers. In Willem Kloos [1859-1938] O God, waarom 
schynt de zon nog! komen Peter Janzen en Frans Oerle-
mans dichter bij het turbulente en vaak tragische leven van 
Kloos dan alle voorgangers. Zij doken diep in de archieven 
en bieden nieuwe inzichten in Kloos’ drankzucht en gril-
lige karakter, rekenen af met mythes over zijn leven en 
presenteren veel niet eerder gepubliceerd beeldmateriaal 
en talloze voorheen onbekende feiten.

Willem Kloos leeft voort in een aantal klassieke gedichten, 
maar het verhaal van zijn leven is minstens zo fascinerend. Hij 
verkeerde in een permanente staat van armoede en drank-
zucht en dreef zijn kring van vrienden tot wanhoop. O God, 
waarom schynt de zon nog! beschrijft Kloos’ vroege 
jeugd in Amsterdam, zijn vriendschappen met Albert Verwey, 
Frederik van Eeden en andere Tachtigers, zijn werk voor De 
Nieuwe Gids en zijn uiteindelijke aftakeling en opname in 
klinieken. 
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Samen met de biografie verschijnt een heruitgave van 
Kloos’ iconischeVerzen uit 1894. Deze zachtsgezegd op-
merkelijke bundel begint met een lofzang op de liefde en 
eindigt met de beruchte scheldsonnetten, waarin Kloos 
zijn vrienden van het eerste uur tot op het bot fileert. 

Verzen werd op slag voor een hele generatie een bijna heilig 
boek. Deze heruitgave van de eerste druk biedt de mogelijk-
heid om kennis te nemen van klassieke sonnetten waarvan de 
eerste regels deel uitmaken van ons collectief bewustzijn: ‘Ik 
ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’, ‘De Zee, de Zee 
klotst voort in eindelooze deining’, ‘De boomen dorren in het 
laat seizoen’ en natuurlijk ‘Ik ween om bloemen in den knop 
gebroken’.

over de auteurs

Historicus Peter Janzen en 
neerlandicus Frans Oerlemans 
publiceerden veelvuldig over de 
Beweging van Tachtig, onder 
andere in De Parelduiker. Zij 
promoveerden beiden op leven en 
werk van Willem Kloos.


