
Weinig dingen zijn zo complex als het menselijk brein. Naar
schatting zesentachtig miljard neuronen doen hun uiterste 
best om met elkaar samen te werken, niet altijd met een op-
timaal resultaat. De ene mens is vlug van begrip maar niet
scherpzinnig, een ander drukt zich helder uit maar heeft een
slordige geest. Om misverstanden en rampen te voorkomen,
doen we er dan ook goed aan al die eigenschappen duidelijk
te benoemen.

Wat is gezond verstand? Wat is het verschil tussen vriend-
schap en liefde? Waarom heeft de omgang met dieren iets
zinnenstrelends? Op deze en duizend andere levensvragen
geeft dit achttiende-eeuwse wijsheidsboekje een vaak ver-
rassend antwoord. ‘In onszelf ontdekken we wat de ander
voor ons verborgen houdt, en in de ander wat we voor ons-
zelf verborgen houden’, schrijft Vauvenargues. De menselijke 
geest - een inleiding biedt daartoe een even nuttig als aange-
naam handvat.

luc de clapiers, marquis de Vauvenargues (1715–1747),
schreef weinig en stierf jong. Hij werd bewonderd door
Voltaire, inspireerde Nietzsche tot Der Wille zur Macht en
kan worden gezien als een verre voorloper van Freud.
martin de haan (1966) is essayist, literair vertaler
en kenner van de Franse achttiende eeuw. Van zijn hand
verschenen vertalingen van o.a. Michel Houellebecq,
Milan Kundera, Marcel Proust en Denis Diderot.

meer informatie

96 pagina’s | gebonden

isbn 978 94 6004 239 3 | prijs j14,95

Verschijndatum: 5 november 2015

De menselijke geest - een inleiding
Vauvenargues - vertaling door Martin de Haan

Boekinformatie

postadr es

Postbus 1411

6501 bk  Nijmegen

bezoek adr es

St. Annastraat 99

652 4 ek  Nijmegen

t   02 4  360 22 94

e info@vantilt.nl

www.vantilt.nl

Uitgeverij VantiltVoor een recensie-exemplaar, interviewaanvragen of beeldmateriaal 
kunt u contact opnemen met Judith Bosch, promotie@vantilt.nl,  
02 4 - 329 78 63 / 06 - 13 85 73 86


