
Op 24 oktober verschijnt het nieuwste boek van Lieven 
De Cauter: Metamoderniteit voor beginners. Filosofische 
memo’s voor het nieuwe millennium. Hierin wordt een 
dwarsdoorsnede van onze tijd behandeld: van een diepte-
psychologie van het heden (met componenten als reality 
tv en gruwel als entertainment) tot een terugblik op het 
Nine Eleven-tijdperk. 

‘Zijn we uit de geschiedenis aan het vallen?’ Deze onmo-
gelijke vraag ligt ten grondslag aan Metamoderniteit voor 
beginners. Zowel de politiek-filosofische beschouwingen als 
verslagen van stadsactivisme zijn geschreven in de schaduw 
van de klimaatcatastrofe. Lieven De Cauter construeert een 
futurologie van het heden in memoranda voor de eenen-
twintigste eeuw: het nieuwe millennium voor eeuwige 
beginners. Dit boek wil een toegankelijke inleiding zijn op 
het heden. Voor allen die ons verwarrend en donker tijdperk 
willen begrijpen.

Optredens Lieven De Cauter
2 4 oktober: Brainwash Festival, Amsterdam
25 oktober: Boekhandel Kirchner, Amsterdam
5 november: passa porta, Brussel
7 november: Boekenbeurs, Antwerpen
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