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Meer dan ooit zijn mensen gefascineerd door geschiedenis. 
Historisch-wetenschappelijke boeken verkopen goed, maar er 
bestaat een veel grootschaliger belangstelling voor het verle-
den. Van beelden en schilderijen die naar het verleden verwij-
zen tot opera’s met een historisch thema, en van historische 
romans en speelfilms tot historische docudrama’s, re-enact-
mentmanifestaties op historische sites en computergames die 
de speler meenemen naar het verleden. Wetenschappers kijken 
dikwijls meewarig – of jaloers? – naar deze succesvolle ‘verle-
denverbeeldingen’, want ze voldoen niet aan de spelregels van 
Clio, de muze van de geschiedwetenschap. 

In Clio’s stiefzusters, dat op vrijdag 18 december verschijnt, 
kijkt Peter Rietbergen over de grenzen van de wetenschap en 
onderzoekt de rijkgeschakeerde historische cultuur als een 
cultuurhistorisch fenomeen: welke beelden van het verleden 
roepen die populaire genres op, welke media gebruiken ze 
en hoe verhouden ze zich tot wat de geschiedwetenschap als 
‘waar’ presenteert?  

Peter Rietbergen is emeritus hoogleraar Cultuurgeschiedenis 
aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. Bij Vantilt publiceerde 
hij eerder Europa’s India. Fascinatie en cultureel imperialisme, 
circa 1750-circa 2000 (2007). Zijn Short History of the Ne-
therlands werd ook in het Duits vertaald. Europe: A Cultural 
History wordt wereldwijd gelezen en is onder andere vertaald 
in het Chinees.


